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Wit 

Wit is de kleur van vreugde en nieuw leven 

van sprankelend water, het Licht    

als een stralende dageraad 

 

Thema: Een geest van zachtmoedigheid 

 

Op weg naar Pasen: inleidende woorden  

 

We zingen lied 313: 3 en 4 (zittend daarna staan) 

 

De geesten onderscheiden, 

gaf God ons als gebod; 

wie ’t woord der waarheid mijden, 

weerstaan het rijk van God. 

Hoe bouwen zij op zand! 

Straks zal hun huis bezwijken, 

’t houdt in de storm geen stand. 

Dan zal aan ieder blijken 

der dwazen onverstand. 

 

Maar wie op ’t woord vertrouwen 

dat uitging uit Gods mond, 

die kunnen veilig bouwen, 

hun huis heeft vaste grond. 

Des Heren woord maakt vrij 

van dienst aan vreemde machten; 

in ’t woord herkennen wij 

zijn plannen en gedachten. 

Het rijk is ons nabij! 

 

Stil gebed – bemoediging en groet  

 

 

 

 



We zingen lied 275: 1, 2, 3, 4 en 5 (Staande) 

 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 

 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 

tot wij in U volkomen zijn. 

 

(De gemeente gaat weer zitten)  

 

Gebed 

 

We zingen lied 381: 1, 2, 3 en 4 

Ondertussen worden brood en wijn binnengebracht 

 

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 

wil mij vergeven wat ik U misdeed; 

verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 

maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 

 

Gij hebt mij Heer, geroepen aan uw dis, 

het heilig feest van uw gedachtenis; 

Schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 

in ’t teken van uw lichaam en uw bloed. 



Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 

voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 

zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 

en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 

 

Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 

waar is de bron waaruit ik drinken moet? 

Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 

voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 

 

Lezing van Exodus 12: 15 – 20  

 

We zingen lied 723: 1 

 

Waar God de Heer zijn schreden zet 

daar wordt de mens, van dwang gered, 

weer in het licht geheven. 

Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 

wordt aan het volk dat Hem verwacht 

de ware troost gegeven. 

Zijn Geest weerstaat de valse schijn 

en schrijft in harten het geheim 

van ’s Vaders grote daden. 

Zo leven wij om Christus’ wil 

te allen tijd gerust en stil 

alleen van zijn genade. 

 

Lezing: Johannes 13: 1 – 15 

 

We zingen: (Zingenderwijs 28 – melodie: lied 512) – 4, 5, 6 en 7 

 

God laat niet los wat ooit haar hand begon en teder schiep, 

de uittocht uit het diepste land gaat voort omdat Zij riep. 

 

Die alle eer hebt afgelegd, ontkleed in kwetsbaarheid, 

ons door uw dood hebt toegezegd de weg der heerlijkheid. 

 

Gebroken brood van deze dag, zo rood als bloed de wijn, 

gedenken wij dat hij ons gaf  in Gods naam vrij te zijn. 

 

Vrij van de schuld en van de macht die ons ter neder dwingt, 

vrij om te leven uit zijn kracht tot alles vrede zingt.  

 



Meditatie  

 

We zingen lied 569: 1, 2, 3 en 4 

 

Toen Jezus wist: nu is gekomen 

het uur om door de nacht te gaan, 

heeft Hij een linnen doek genomen 

en water in een schaal gedaan. 

 

Hij gaf ons zwijgende een teken 

en kwam ons voet voor voet nabij, 

Hij deed het water van zich spreken, 

het stort zich uit en reinigt mij. 

 

Zo is de Heer een knecht geworden 

en tot de bodem toe gegaan 

om ons met ootmoed te omgorden, 

Hij doet ons zijn geringheid aan. 

 

Heer van mijn hart, U bent gekomen 

de nacht door naar uw grote dag, 

ik heb in eenvoud aangenomen 

dat ik U daarin volgen mag. 

 

Gebeden  

 

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER  

 

Nodiging 

 

We belijden staande ons geloof met het zingen van het lied ‘Ik geloof in God 

de Vader’ 

(Evangelische liedbundel 289 - melodie: The rose) 

 

Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, 

louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. 

Hij, de Koning van de kosmos, het gesternte zingt zijn eer – 

heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.  

 

Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam. 

Zoon van God en Zoon van Mensen goede Herder, Offerlam. 

Door te lijden en te sterven - groot is het geheimenis – 

schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is.  



Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan 

en op Pasen – God zij glorie – uit het graf is opgestaan. 

Door het brood – dit is mijn lichaam, door de wijn – dit is mijn bloed –  

geeft de Vredevorst mij vrede, maakt  Hij alle dingen goed.  

 

Tafelgebed: 

 

Gezegend, o God, is uw Naam, 

die ons bij is gebleven 

door alle eeuwen heen; 

zoveel is ons ontschoten 

en spoorloos zoek geraakt 

in het geweld der tlijden, 

maar niet uw Naam 

en niets van wat daarin 

voor altijd veilig is gesteld. 

 

Door hem die niet verloren ging, 

zo klein als hij zich maakte, 

zo diep als hij zich bukte. 

Die ons de moed geeft zo te doen 

als hij gedaan heeft, ooit, 

toen hij in de nacht van het verraad 

- dat is heden – 

een brood nam en het brak en zei: 

‘Dit is mijn lichaam voor u’; 

zoals hij ook de beker nam en zei: 

‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, 

doet dit tot mijn gedachtenis’. 

 

Geef ons nu dit te geloven: 

dat hij zorgvuldig in zal zamelen 

al wat goed is en rechtvaardig; 

geef ons ook dit te hopen: 

dat wat kunstzinnig is en fijngevoelig 

nooit voorgoed teloor zal gaan; 

en geef ons deze liefde: 

dat wij elkaar van dienst willen zijn 

zoals hij ónze meesterdienaar is. 

 

Dan zal uw Naam worden geheiligd, 

van nu aan tot in eeuwigheid.  

 



We bidden samen het onze Vader 

 

Zingen 421: Vrede voor jou 

 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

 

Zingen: (Zingenderwijs 13, melodie: lied 756) 

 

De bekers zijn gevuld, het brood tot delen klaar,  

waarin U zich onthult als gave, goed en waar. 

 

Wij nemen dankbaar aan uw teken, als het woord, 

waarin wij God verstaan en Hij ons heeft verstaan. 

 

Uw tafel schept een band, dwars door de werkelijkheid, 

met dromen van uw land en geur van eeuwigheid. 

 

Gevoed door U, o Heer, met U als weggenoot 

begroet ons ommekeer: Vernieuwend morgenrood 

 

Zingen: ‘Blijvende Nabije’ – Zangen van zoeken en zien 253 

 

Blijvende Nabije, zegen ons. Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog. 

Hoor ons zingend bidden, onze stem. Leid ons, adem van God. 

 

Blijvende Nabije, zegen ons. Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed. 

Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis. Hoor ons, wees onze God. 

 

Blijvende Nabije, zegen ons. Draag ons in jouw handen, maak ons één. 

Neem van ons de boosheid en de wraak. Maak ons mensen van jou(3x)  

 

Delen van brood en wijn terwijl we herhalender wijs zingen:  

 

To give and to receive,  

are one are one in truth 

 

Inzameling van de gaven: 40 dagen project  

 

 

 

 

 



We zingen lied 118: 1 en 8 (staande) 

 

Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Dit zij het lied der priesterkoren: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 

De steen, die door de tempelbouwers 

verachtelijk was een plaats ontzegd, 

werd tot verbazing der beschouwers 

ten hoeksteen door God zelf gelegd. 

Dit werk is door Gods alvermogen, 

door ’s Heren hand alleen geschied. 

Het is een wonder in onze ogen. 

Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 

 

We lezen Mattheüs 18: 30 – 35 

 

Onder pianospel verlaten we de kerk  

 


